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Omschrijving van de vraag

Toelichting:
21 september is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de 
Vrede. Stad Gent doet hier als vredesstad jaarlijks aan mee door onder andere de 
vredesvlag uit te hangen. 
Jongeren in Gent zijn reeds bezig met het plannen van acties om dat moment dit jaar 
extra in de verf te zetten. Er wordt daarbij gedacht aan onder andere een bijeenkomst op 
Poeljemarkt aan de Stadshal. Dit plein wordt wel vaker gebruikt voor publieke acties en 
manifestaties die oproepen voor meer vrede in de wereld. 
Eén van de ideeën die daarbij leven is om die centrale plek in onze stad een permanent 
vredeskarakter te geven door de Poeljemarkt symbolisch uit te roepen tot het Vredesplein 
van Gent. 
We kennen allemaal het Kinderrechtenplein aan de Lievekaai en volgens ons is er zeker 
ruimte voor een Vredesplein in Gent.

Vraag:
Wat is de reactie van het stadsbestuur op de concrete vraag om de Poeljemarkt naar 
aanleiding van de Internationale Dag voor de Vrede dit jaar, symbolisch om te dopen tot 
het Vredesplein? 

Antwoord

Als stadsbestuur staan we steeds open om - waar mogelijk - initiatieven te ondersteunen 
die het thema vrede onder de aandacht brengen bij een breed publiek.



De oorlog in Oekraïne en het conflict in Gaza maken ons duidelijk dat vrede en vrijheid 
vandaag de dag niet vanzelfsprekend zijn. Ze moeten worden beschermd en gekoesterd.
In Gent tonen we op verschillende manieren en diverse momenten dat we daar niet 
onverschillig bij blijven.
Ieder jaar houden we herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van de beide 
wereldoorlogen en hijsen we de vredesvlag naar aanleiding van de internationale dag van 
de vrede of om stil te staan bij bepaalde conflicten.
Jaarlijks is er een herdenking van de nucleaire bombardementen op Hiroshima en 
Nagasaki.
In de Gentbrugse Meersen hebben we het Vredesbos en het Vredesmonument.
Op diverse plaatsen in Gent hebben we vredesbomen aangeplant.
We hebben de aanplant van ginkgo bomen, die groeien uit zaadjes van bomen die de 
atoombom op Hiroshima hebben overleefd, als teken van vrede en strijd tegen 
kernwapens.
Recent hebben we nog met de Oekraïense gemeenschap 25 krimlindes aangeplant in de 
Gentbrugse Meersen om de verbondenheid tussen Oekraïne en Gent te symboliseren.
Collega Bensafia, naar aanleiding van uw specifieke vraag, vorige week heb ik een 
schrijven ontvangen van een aantal gemotiveerde leerkrachten om, naar aanleiding van de 
Dag van Vrede, een vredesmanifestatie te houden. Hierbij is het idee om de Poeljemarkt 
symbolisch te laten omdopen tot het Vredesplein.
Ik ben dit idee, dat van onderuit komt, zeker genegen. Het gaat om een symbolische actie 
zoals we indertijd ook hebben gedaan aan de Lievekaai met het Kinderrechtenplein. Ik 
heb advies gevraagd aan de Brandweer en die is akkoord op voorwaarde dat dit geen 
officiële straatnaam wordt en het bord van het Vredesplein wordt opgehangen onder het 
officiële straatnaambord van de Poeljemarkt.
Ik zal vragen aan de diensten om verder contact op te nemen met de initiatiefnemers om 
dit verder op te volgen, zodat we samen met heel wat kinderen op 20 september het 
Vredesplein symbolisch kunnen inhuldigen.


