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Vergadering van 18 maart 2024

Nummer: 2024_MV_00146

Onderwerp:
Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Herdenking 80 jaar bevrijding van Gent: 
opvolgvraag

Raadslid(-leden):
Christophe Peeters -             Open Vld          

Bevoegd: Isabelle Heyndrickx

Omschrijving van de vraag

Toelichting:
Op 6 september 1944 kwam officieel een einde aan de Duitse bezetting van Gent. Dit 
voor onze stad bijzondere moment aan het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt 
jaarlijks herdacht met een plechtigheid aan het Oorlogsmonument op het Achtmeiplein. 
Dit jaar zullen we de 80ste verjaardag van de bevrijding van Gent herdenken.
In het vragenuur van september trad de schepen mijn vraag naar het organiseren van een 
uitgebreid herdenkingsmoment voor deze 80ste verjaardag bij. De dienst protocol zou 
begin dit jaar samenzitten met de Confederatie van Oud-Strijders om een programma 
samen te stellen voor de herdenking.

Vraag:
1. Heeft dit overlegmoment tussen de dienst protocol en de Confederatie van Oud-

Strijders ondertussen effectief plaatsgevonden?
2. Welk programma werd concreet samengesteld voor de herdenking van 80 jaar 

bevrijding van Gent?
3. Zullen in het programma ook vertegenwoordigers/contingenten van de geallieerde 

naties betrokken worden, waarvoor dan uiteraard tijdig de nodige contacten 
moeten gelegd worden?

4. Werd hierbij - in het kader van Ghent European Youth Capital en zoals eerder al 
gesuggereerd - ook bijzondere aandacht besteed aan de betrokkenheid van de 
jeugd?

Antwoord



Op 23 februari 2024 vond er een overleg plaats tussen de dienst Protocol en de 
Confederatie van Oud-Strijders.  
Op 6 september 2024, de dag waarop de Gentenaars de bevrijding in herinnering 
brengen, zal er eerst een herdenkingsplaat onthuld worden aan het stadskantoor. Deze 
plaat brengt hulde aan ambtenaren en politici die tijdens de wereldoorlogen in het verzet 
gingen tegen de bezetter en vaak ook het leven lieten.
Nadien volgt de jaarlijkse herdenking aan het 8 mei plein.
De bedoeling is om, nog meer dan andere jaren, de focus te leggen op de geallieerde 
landen die met hun troepen Gent bevrijdden. Om die reden zullen we de respectievelijke 
ambassades van deze landen dan ook uitnodigen.
De lokale gemeenschappen in Gent van Polen, Britten en Canadezen zullen benaderd 
worden om deel te nemen aan de plechtigheid. In de mate van de mogelijkheden kan 
bekeken worden of er scholen kunnen deelnemen aan de viering. Maar gezien de datum 
in het begin van het schooljaar valt, zal dit niet evident zijn om scholen te betrekken.
Vermits de geallieerde troepen ook vele andere gemeenten bevrijd hebben zullen we die 
besturen ook uitnodigen tot het deelnemen aan de bloemenhulde.


