Facebookberichten

Op zijn minst de politie . Ik heb ze zelf ook al genoeg gecontacteerd. Oude
mensen die bedreigd worden en in het gezicht bespuwd zijn, vandalisme aan
banken en graven, geweldpleging, diefstal, sluikstorten. Niet de schuld van
Stad Gent, maar de politie doet weinig. Er wordt dan tijdelijk extra
gepatrouilleerd na sluitingstijd en ze fietsen wel rond, maar een concrete
oplossing is dit niet. Vroeger lag er glas boven op de ommuringen, maar dat
moest weg, dus erover kruipen en die knop indrukken is gemakkelijk. Mensen
klagen continu dat ze zich onveilig voelen.

Ik heb dat al allemaal gedaan. En er is nog niets veranderd. Nu ook krijg ik
mails van de Stad Gent waarin staat dat ik het allemaal zo persoonlijk niet
mag nemen of dat ik het gewoon “niet eens ben met het beleid”. Er is geen
beleid.

Ik heb ook veel klachten ingediend. Ze doen gewoon niets. Eerst moet de (sic)
feit gebeuren dan pas doen ze er iets aan. Sorry ze, dan is het te LAAT.

Oh ik heb dat ook al gedaan. Vandaag nog journalist gebeld. Dan krijg je een
artikel waarin staat dat er geen sprake is van overlast.

Alle respect voor de lokale politie. Het is echt Stad Gent die blijft talmen om
ook maar actie te ondernemen. Stuur letterlijk video’s door met grafschennis
etc ... Ik krijg zelfs geen reactie. Vandaar mijn oprechte vraag of het hun
interesseert.

Hoi@Gentse Flikken & @StadGent — Er zitten weer hangjongeren op de
Westergembegraafplaats. Hoeveel keer moet ik nog bellen? Interesseert het
jullie Uberhaupt wel?



