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Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Onlangs werd gestart met het plaatsen van twintig struikelstenen door de Duitse
kunstenaar Gunther Demnig. De eerste Stolpersteine werden geplaatst ter nagedachtenis
van de gedeporteerde Gentse Joden, en deze 20 gedenkstenen worden aangebracht ter
nagedachtenis van de verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Gent
opgepakt werden en hierbij het leven lieten.

Volgens mijn info zijn de namen van deze verzetstrijders opgegeven door de Nationale
Confederatie van Politicke Gevangenen en Rechthebbenden van het gewest Gent-Eeklo.

Ik kan dit initiatief alleen maar toejuichen, maar stel me wel de vraag of er ook gedacht
wordt aan de andere organisaties die clandestien meegewerkt hebben aan de Bevrijding.

Zo waren er in het Gentse verschillende mensen die meewerkten aan de clandestiene pers
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zij moeten aanzien worden als echte
verzetstrijders. Ook in de clandestiene drukkerijen werd er door de Gestapo
binnengevallen, mensen gedeporteerd, gemarteld en overgebracht naar een gevangenis of
concentratieckamp na een schijnproces. Er zijn bij mijn weten nog tal van mannen en
vrouwen, weerstanders, die evengoed voor deze manier van herdenken in aanmerking
komen. Trouwens, de aanwezigheid van vele mensen bij het plaatsen van deze
Stolpersteine getuigt dat dit nog steeds leeft onder de Gentse bevolking en we nooit
mogen vergeten.

Vraag:
1. worden er nog meer struikelstenen geplaatst na deze twintig?



2. worden de namen enkel opgegeven door de Nationale Confederatie of wordt er
ook contact genomen met andere verzetsorganisaties zoals het
Onafhankelijkheidsfront, het Geheim Leger, en anderen?

Behandeld door de commissie welzijn, werk en milieu in vergadering van 19 maart 2019.

Antwoord
22 maart 2019

Onlangs werd gestart met het plaatsen van twintig struikelstenen door de Duitse

kunstenaar Gunther Demnig. De eerste Stolpersteine werden geplaatst ter nagedachtenis
van de gedeporteerde Gentse Joden, en deze 20 gedenkstenen worden aangebracht ter
nagedachtenis van de verzetsstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Gent
opgepakt werden en hierbij het leven lieten.

Volgens mijn informatie zijn de namen van deze verzetsstrijders opgegeven door de
Nationale Confederatie van Politiecke Gevangenen en Rechthebbenden van het gewest
Gent-Eeklo.

Ik kan dit initiatief alleen maar toejuichen, maar stel me wel de vraag of er ook gedacht
wordt aan de andere organisaties die clandestien meegewerkt hebben aan de Bevrijding.

Zo waren er in het Gentse verschillende mensen die meewerkten aan de clandestiene pers
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zij moeten aanzien worden als echte
verzetsstrijders. Ook in de clandestiene drukkerijen werd er door de Gestapo
binnengevallen, mensen gedeporteerd, gemarteld en overgebracht naar een gevangenis of
concentratieckamp na een schijnproces. Er zijn bij mijn weten nog tal van mannen en
vrouwen, weerstanders, die evengoed voor deze manier van herdenken in aanmerking
komen. Trouwens, de aanwezigheid van vele mensen bij het plaatsen van deze
Stolpersteine getuigt dat dit nog steeds leeft onder de Gentse bevolking en we nooit
mogen vergeten.

Vraag:
1. worden er nog meer struikelstenen geplaatst na deze twintig?

2. worden de namen enkel opgegeven door de Nationale Confederatie of wordt er ook
contact genomen met andere verzetsorganisaties zoals het Onathankelijkheidsfront, het
Geheim Leger, en anderen?

Antwoord:



Ik en het college zijn eerst gecontacteerd door professor emeritus Roels, die de vraag
stelde om ook voor Gentse verzetslui stolpersteine te plaatsen. Als stad zijn we deze
vraag genegen.

De namen van de 20 verzetsstrijders die een struikelsteen kregen op 6 en 7 maart 2019
werden opgegeven door de Confederatie van Politieke Gevangenen en
Rechthebbenden van het gewest Gent-Eeklo. Het is ook op hun initiatief dat de eerste
struikelstenen geplaatst werden vorig jaar. Zij namen ook telkens het initiatief om
Gunther Demnig te contacteren en uit te nodigen in Gent.

Naar aanleiding van het persbericht en de vele reacties die de Confederatie (maar ook het
Vredeshuis) daarop mocht ontvangen merken we dat het thema leeft en dat er nog heel
wat namen circuleren. Het verzamelen van deze namen en de verdere uitrol van nieuwe
struikelstenen ligt op dit moment bij de Confederatie.

Zoals u zelf al aangeeft is de Confederatie een soort koepel, die m.a.w. ook de voorstellen
van andere organisaties behartigt. Bijvoorbeeld de Gentse afdeling van het Geheim Leger
— ook wel “La Sarcelle” genoemd — valt zo onder de Confederatie. Het
“Onathankelijkheidsfront” zou niet meer actief zijn. Symbolisch zijn zij wel altijd
aanwezig bij de bloemenneerlegging en in naam bestaan ze dus wel nog, maar er is geen
werking of bestuur meer om mee samen te werken.

Als stad staan we er uiteraard voor open dat er meer struikelstenen kunnen komen. We
dienen er wel rekening mee te houden dat de betrokken kunstenaar hiervoor beschikbaar
dient te zijn.




